
De jaarvergadering van december 2013 kende de gebruikelijke plichtplegingen, d.w.z. de secretaris en 

de penningmeester presenteerden hun jaarverslagen en het aftredende en herkiesbare bestuurslid was 

deze keer onze voorzitter, Dick Munniksma. Het werd hem klakkeloos toegestaan om opnieuw 4 jaar 

lang de club te leiden. Verder gaf Marijke Bouwmeester een lezing over het Zweedse eiland Gotland, 

waarbij natuurlijk vooral de planten op dat eiland, en dan met name de orchissen, centraal stonden. Dat 

eiland heeft ze uitgebreid bereisd met haar man Ton.  

De clubavond in januari werd door onszelf ingevuld. Deze keer waren het bij wijze van spreken nog 

wat kliekjes die we moesten oppeuzelen. Het waren natuurlijk wel lekkere kliekjes! Wolter vertoonde 

het restant van zijn in november gegeven lezing over zijn Mexico-reis van voorjaar 2013. Daarna 

kwam Marijke op de proppen met het restant van de lezing die ze in december gegeven had. We 

kregen een laatste hapje Gotland, een tussendoortje over Sicilië, en een uitgebreid toetje over 

Marokko.  

In februari kwam Jan Lubbers (met zijn vrouw) bij ons op bezoek. Hij gaf een dialezing (hé, wat is dat 

ook alweer?) over zijn reis door het noordwesten van de USA. We kregen weliswaar niet veel 

cactussen te zien, want die komen in dat gebied bijna niet voor. Maar daarvoor in de plaats kregen we 

allerlei andere interessante planten en mooie plaatjes van het landschap voorgeschoteld. Af en toe 

kwam er ook nog eens een beestje voorbijmarcheren (bruine beer en zeeleeuwen, misschien is 

voorbijschuifelen een beter woord), voorbijvliegen (de ‘bald eagle’, de roofvogel die het symbool is 

van de USA) of voorbijzwemmen (de zeeotter).  

Net zoals februari met Jan Lubbers een herhaling was van 2013, zo was maart met Hans Huizing ook 

een herhaling van 2013, gelukkig in de herhaling wel met een ander onderwerp. In de lezing van Hans 

Huizing stonden deze keer Zuid-Afrikaanse bollen centraal. Hij behandelde in woord en beeld en op 

alfabetische volgorde een stuk of 18 geslachten. De bollen kregen we lang niet allemaal te zien, maar 

de planten en de bloemen wel, en daar draait het bij ons natuurlijk meestal om.  

Bertus Spee kwam in april bij ons een lezing geven over Chili. Zijn reis betrof vooral het deel dat 

noordelijk van de hoofdstad Santiago de Chile ligt, d.w.z. het drogere deel van Chili. Dat mocht 

natuurlijk geen verbazing wekken want Bertus zocht vooral succulenten en daarvoor moet je in het 

drogere deel zijn. We kregen weer mooie plaatjes te zien, waarbij het ook niet verbazingwekkend was 

dat we aardig wat copiapoa’s te zien kregen, want die kun je vooral in Chili vinden. Het blijven 

prachtige planten, zoals ze daar in de soms kurkdroge natuur groeien.  

In mei hadden we de jaarlijkse onderlinge plantenverkoop en ook werd er een plant van de maand 

gepresenteerd. Dat gebeurde door Anjo Keizer. Hij had een oude Parodia ayopayana meegenomen en 

hij gaf een toelichting op deze soort. Verder vertoonde de andere helft, Coby dus, plaatjes die ze van 

de eigen verzameling genomen had en plaatjes die ze in de Passiflorahoeve geschoten had. Twee 

andere activiteiten in mei waren het bezoek aan Ulrich Dosedal en het bezoek aan de Ortsgruppe 

Bremen.  

Mei was natuurlijk een aardig drukke maand, maar hetzelfde gold voor juni. Allereerst was er de open 

dag van Ubink, en daarnaast hadden we ons jaarlijkse kasje kijken dat we deze keer bij Gerard Geling 

en Anjo en Coby Keizer deden. Daarnaast had iedereen het natuurlijk druk met zijn of haar eigen 

verzameling.  

Helemaal rustig verliepen de maanden juli en augustus niet, want er werd door een aantal leden van 

onze afdeling een bezoek gebracht aan enkele leden van de afdeling Fryslân (en het ging daarbij 

natuurlijk vooral om het bezoek aan hun verzamelingen).  

Begin september werd er door diverse van onze leden een bezoek gebracht aan de Belgische 

Noordzeekust. Daar vond namelijk vlak bij de badplaats Blankenberge voor de zoveelste keer de ELK 

plaats, dé jaarlijkse happening voor succulentofielen. Op onze clubavond van september gaf Coby 

Keizer een lezing over de Mexico-reis die zij met Anjo en een paar anderen in het voorjaar van 2010 

gemaakt had. De reis ging vooral door de staten Puebla en Oaxaca, staten die zuidoostelijk van 

Mexico City liggen.  

Oktober bracht een lezing van Wil de Boer. Hij behandelde het geslacht Mammillaria aan de hand van 

gescande foto’s van John Pilbeam. De scans waren bijzonder goed gelukt en we kregen een aardig 

goed idee van de indeling van dit geslacht en van de soortenrijkdom.  

November, de laatste maand die in dit verslag aan de orde komt, bracht ons een lezing van Wiebe 

Bosma. We kregen deel 2 van zijn reis door Bolivia voorgeschoteld, en dat betekende dat we een 

redelijk aantal sulcorebutia’s te zien kregen. Tja, daar groeien er tenslotte flink wat van in Bolivia.  



De opkomst op de afdelingsavonden was in 2014 gemiddeld 22.2 leden en dat is een tikkie minder dan 

vorig jaar. Maar we mogen met die opkomst toch redelijk tevreden zijn, zeker als we kijken naar 

andere afdelingen. Wat natuurlijk wel een probleem is, is dat de gemiddelde leeftijd van onze leden 

ongeveer een jaar hoger is dan vorig jaar, oftewel er is eigenlijk geen aanwas van nieuwe leden.  

Wel grappig om te vermelden is dat we in 2014 drie jubilarissen hadden, namelijk Ton Bouwmeester, 

Jannie Lokken en Henk Odé. Dit geeft echter ook wel aan dat we zo langzamerhand een club van 

oudgedienden worden…..  

Het aantal leden van de afdeling Groningen en Ommelanden ligt per 1 januari 2015 op 36 (waarvan 1 

donateur en 2 gezinsleden), daarnaast zijn er 3 sponsors.  

 

Wolter ten Hoeve, secretaris afdeling Groningen en Ommelanden. 


