
Een van de saaiere onderdelen van mijn functie is wat mij betreft het maken van het jaarverslag. Je 

moet een overzicht maken van alle zaken die zich in onze afdeling afgespeeld hebben, maar liever zou 

ik vooruitkijken, want ik kan het verleden toch niet veranderen.  

Maar goed, let’s get started. De jaarvergadering van december 2014 kende de gebruikelijke zaken, 

d.w.z. de secretaris en de penningmeester presenteerden hun jaarverslagen en omdat ondergetekende 

aftredend en herkiesbaar was, en dus opnieuw gekozen werd, zit u opnieuw een jaarverslag van hem 

aan te horen. Omdat Marijke haar geplande lezing niet kon geven, moest er bijna stante pede iemand 

anders gevonden worden. Die andere werd Coby. Zij liet plaatjes van Zuid-Afrika zien, en dan met 

name de Klein Karoo.  

In januari was onze veelreizigster Coby (overigens samen met Anjo) opnieuw vooraan in de zaal te 

vinden, want nu gaf ze een lezing over een reis naar Mexico die zij in het voorjaar van 2010 gemaakt 

had. Het eerste deel van deze reis hadden we in september 2014 al aangehoord en aangekeken. Toen 

waren we in Puebla blijven steken en nu ging de reis vanuit Puebla noordwaarts, vooral naar de staat 

Tamaulipas, om uiteindelijk weer te finishen in Mexico City.  

Op onze clubavond van februari zat ik in het vliegtuig naar Mexico, waar Anjo en Coby de volgende 

dag ook naar toe zouden gaan. Zodoende hadden zich voor de clubavond al minstens 3 mensen 

afgemeld. Wat er in februari allemaal in onze afdeling voorgevallen is, heb ik mooi in ons aller 

Grunneger SucculentenProat na kunnen lezen. Marijke gaf de uitgestelde lezing van december. Zij 

bracht een verslag van twee reizen die zij met Ton gemaakt had naar Noorwegen, Zweden en Finland. 

In die landen werden enkele botanische tuinen, en verder Lapland en de Lofoten bezocht. Jullie kregen 

allerlei plaatjes van vooral planten uit die gebieden te zien.  

Tja, bij de bijeenkomst in maart heb ik opnieuw verstek laten gaan, want ik was net diezelfde avond 

weer in Assen gearriveerd. Anjo en Coby zaten op dat moment nog in Mexico. Jullie kregen een 

lezing van Paul Shirley voorgeschoteld. Die ging over caudexen van A tot Z. In een 

PowerPointpresentatie kwamen in alfabetische volgorde heel wat succulenten voorbijmarcheren.  

De winterslaap was in april voorbij, want ik noteerde allerlei activiteiten. Zoals ‘Kom in de Kas’ bij 

kwekerij Bronsema, een reisje naar kwekers in Duitsland (Specks, Breuer en Piltz), en de landelijke 

vergadering van Succulenta in arboretum Trompenburg in Rotterdam. Bertus Spee kwam bij ons een 

verhaal vertellen over zijn reis naar Patagonië, maar hier was nog het een of ander in winterslaap, want 

het lukte Bertus niet om zijn lezing wakker te krijgen. Noodgedwongen gaf hij toen een lezing over 

een reis door Zuid-Afrika. Die reis ging vanaf Kaapstad naar het Richtersveld, Namaqualand, 

Knersvlakte, Klein Karoo en terug naar de kust ten oosten van Kaapstad.  

In mei kregen we bezoek van de Ortsgruppe Bremen, waar we al sinds mensenheugenis een 

uitwisseling mee hebben. Onze afdelingsavond begon met de jaarlijkse onderlinge verkoop van 

planten. Verder werd de avond ingevuld door Gerard Eising, die ons wat wijzer probeerde te maken 

over het enten van planten. Verder presenteerde Wolter 2 planten van de maand, namelijk 

Mammillaria deherdtiana en Mammillaria rubrograndis. Hij had een aantal live-planten 

meegenomen, die door hem uit zaad opgekweekt waren, maar hij liet ook diverse natuuropnames van 

deze soorten zien. Coby deed daarna hetzelfde met Epithelantha pachyrhiza. Ook zij verluchtigde de 

meegenomen plantjes met opnames van epithelantha’s in de Mexicaanse natuur. In juni was het 

natuurlijk ook aardig druk voor veel van onze leden, want de jaarlijkse open dag van Ubink trok 

redelijk wat Groningers en Ommelanders. Ons eigen kasje kijken werd ook goed bezocht. We konden 

bij Piet Kamminga, Gerard Eising en Wolter ten Hoeve onze kijkcijfers ophalen.  

Begin juli zouden enkele leden van de afdeling Fryslân bij ons op bezoek komen, maar dat geplande 

bezoek werd afgezegd omdat het die zaterdag smoorheet zou worden.  

In het begin van september waren er diverse clubleden die de verre reis naar het Belgische 

vakantieoord Blankenberge ondernomen hadden. Daar was namelijk de ELK, de grootste cactusbeurs 

van Europa. Op onze clubavond van september gaf Jan Lubbers een dia-lezing over flora en 

vulkanisme op IJsland. We kregen een goede indruk van wat er daar allemaal aan planten, dieren en 

andere natuurverschijnselen te zien is.  

Oktober zou ons een wijze uit het oosten moeten brengen, namelijk de Ariocarpus-specialist Uli 

Dosedal uit het Duitse Rhauderfehn. Helaas, hij was geveld door ziekte. Maar ook nu werd Coby 

bereid gevonden om als – intussen bijna professionele – oproepkracht een lezing te verzorgen. We 

vlogen maar weer eens met haar mee naar Zuid-Afrika. Zij schotelde ons deel 1 van een reis door 

Zuid-Afrika voor (deel 2 had ze vorig jaar al gedaan). Die reis ging vanuit Kaapstad naar locaties met 



welluidende namen als Kirstenbosch, Clanwilliam, Vanrhynsdorp, Kamieskroon, Hondeklipbaai, 

Springbok en Sendelingsdrif. Dat laatste plaatsje lag aan de grens met Namibië en dat was derhalve 

het noordelijkste puntje van de reis.  

Wat in oktober niet lukte, lukte in november wel, want de volledig herstelde Mexico-specialist Ulrich 

Dosedal vereerde ons met zijn bezoek. Hij heeft Mexico al x keer bezocht en in dat verre land heeft hij 

een voorkeur voor de ariocarpussen. Hij liet ons een scala aan natuuropnamen van deze planten zien, 

maar andere interessante planten werden niet helemaal vergeten. Doordat de koppeling tussen zijn 

laptop en de beamer van Anjo en Coby niet zonder slag of stoot lukte, duurde het een tijd voordat Uli 

kon beginnen. Daardoor moest het slot van zijn lezing helaas wat snel afgewerkt worden.  

De opkomst op de afdelingsavonden was in 2015 gemiddeld 22 leden en dat is een klein tikkie minder 

dan vorig jaar. We hadden verder vier jubilarissen, namelijk Gijs van Duijn, Henk Wolven, Klaas 

Hofstee en Wolter ten Hoeve. Vorig jaar schreef ik daarover dat dit aangeeft dat we zo langzamerhand 

een club van oudgedienden worden. Nu kan ik dat zeker schrijven want een van die jubilarissen, 

namelijk Klaas Hofstee, vierde zijn 50-jarig jubileum.  

Het aantal leden van de afdeling Groningen en Ommelanden ligt per 1 januari 2016 op 37 (waarvan 1 

donateur en 2 gezinsleden), daarnaast zijn er 3 sponsors.  

 

Wolter ten Hoeve, secretaris afdeling Groningen en Ommelanden.  


